
Verslag van de excursie naar Den Bosch door de Vrienden van Bonnefanten op zondag 9 maart 2014. 
 
Zondag 9 maart 2014 reed een bus met Vrienden in een prachtig lenteweer welgemoed naar Den 
Bosch,naar het Museumkwartier om daar twee musea te gaan bezoeken, het Noord-Brabants Museum 
en het (aprostroof) Stedelijk Museum dat vroeger aan de andere kant van het station was gelegen. We 
gaan er hun blijvende collectie en de tijdelijke exposities bekijken . 
 
Men had heel veel zin in de excursie. 
Alle verwachtingen, die hoog gespannen waren, werden werkelijk bewaarheid: 

 een prachtig historisch gebouw 

 een zeer bijzondere vernieuwbouw 

 een hele mooie vaste collectie in beide musea 

 prachtige exposities 

 waar een zeer inspirerende en deskundige gids ons een mooi verhaal vertelde over zowel de 
gebouwen als de werken alsmede de geschiedenis van deze bijzondere gebouwen. 

 een heerlijke lunch in de Gedeputeerdenzaal waar we onze eerste ervaringen konden 
uitwisselen. 
 

De deelnemers waren zeer enthousiast en wilden na de lunch meteen verder zelf gaan kijken in de 
beide musea. Er was werkelijk voor elk wat wils te zien: oude kunst, kerkelijke kunst, 19e eeuwse kunst 
maar ook veel moderne kunst van de tweede helft 20e eeuw en nog later. Verder was er een prachtige 
tuin waar het na gedane zaken goed toeven was in het zonnetje. Men had eigenlijk veel te weinig tijd 
om alles te zien. Velen zullen zeker een keer terug gaan naar deze mooie musea. 
Rond vijf uur vertrok het gezelschap vol tassen met mooie aankopen uit de museumshop weer terug 
naar Maastricht; vol mooie herinneringen. 
Er werd al gevraagd wanneer de volgende excursie is! 
 
Al met al was het een zeer geslaagde en interessante excursie geweest. 
 
Irene Raedts 
Secretaris VVB en lid excursie- en activiteitencommissie 
 
Zie hieronder enkele foto’s van de excursie: 



 

 
 

























 


